En wie ben jij?

Waar ben jij?

Wat doe je wel?

Wat doe je niet?

Ben je gelukkig, ben je verdrietig?
Ben je er graag of liever niet?

En droom je soms?

Dat je elders was, een ander was?
Er nog niet was, er niet meer was?
Niet alleen, wel alleen, soms alleen?
Zie je mij?

En zie ik jou?

Raak je mij, onthoud je mij?

En ik jou?

Hoe dan ook?

En is het dat?

Dat wat telt?

Al het waarom

daarom?

Ik hier, jij daar,

en heel misschien

— een splintertje tijd,

een halve tel lang -

raken,

blijven haken.

Is het dat?



